The journey doesn’t end here.

Death is just another path;

one that we all must take.

The grey rain curtain of this world rolls back,

And all turns to silver glass.

And than you see it.

White shores, and beyond,

a far green country under a swift sunrise

- Gandalf the White

Zeer onverwacht en veel te vroeg
is onze lieve Koen overleden.

Koen had een prachtige positieve uitstraling
en hij heeft genoten van wat het leven hem geboden heeft.
Als gezin hebben we 25 fantastische jaren
met hem meegemaakt en nu nhemen we met verdriet
en ontzettend mooie herinneringen afscheid van hem.

We zullen voor altijd van hem houden.

Koen Sikkema

18 september 1997 6 mei 2023

Gerben en Stijnie
Joost en Yvonne

Hilde en Dion

We nodigen je uit om samen met ons afscheid te nemen van Koen
op maandag 15 mei vanaf 14.00 uur in de Sporthal Wiarda,
Ublingaplantage 4, 8939 EZ Leeuwarden.

De afscheidsbijeenkomst begint om 14.30 uur. Aansluitend is daar
gelegenheid elkaar te ontmoeten en de familie te condoleren. Wie
wil kan een enkele onverpakte bloem meenemen.

Daarna wordt Koen in besloten kring gecremeerd in het crematorium
Andringastate in Marsum.

We vinden het fijn als jullie mooie herinneringen aan Koen met ons
willen delen en/of leuke foto’s of filmpjes willen uploaden.
Dat kan via de persoonlijke webpagina:

https://afscheid.nabestaandenloket.nl/koen-sikkema/over-de-uitvaart

Daar is ook de livestream van de ceremonie te volgen en de opname
terug te kijken.
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